


VOORWOORD

Kennen jullie de term whataboutisme?
Dat is een ‘stijlfiguur’ waarbij iemand in
een discussie plots over een ander (liefst
nog veel erger) onderwerp begint in de
hoop kritiek af te wimpelen of een stelling
te ontkrachten. Eerst dacht ik dat zoiets
luiheid of domheid was. Of een teken
van zwakte. Maar ik begin langzaam te
denken dat het echt werkt. Zeker binnen
online discussiegroepen. Zo kan het
gebeuren dat je tijdens een discussie over
gezichtsbedekkende kleding plotseling
het verwijt krijgt niks te zeggen over
Joodse vrouwen met pruiken op. Of
wanneer je iemand bevraagt op extreem
rechts gedachtegoed, je de wedervraag
krijgt waarom je niks over Stalin, Mao
of Pol Pot vraagt. “Want die zijn links en
hebben veel meer doden op hun geweten.”
Deze variant is ook mooi. “Hou je eens
bezig met de echte problemen.” Zo kan het

gebeuren dat je onder een artikel over de
problemen in de (jeugd)zorg reacties krijgt
die verwijzen naar de ‘echte problemen’
van ons land. En vaker dan gemiddeld
blijken die ‘echte problemen’ volgens dit
soort lieden dan de schuld te zijn van onze
moslimbroeders en zusters. Het is me wat.
Deze is ook aardig. Plaats de zaken in het
‘juiste perspectief’. Op die manier bestaan
er geen problemen en geen oplossingen
meer. “Armoede in Nederland? Laat me
niet lachen, armoede is van alle tijden en
alle landen. In Afrika en Zuid-Amerika is
er pas armoede.” Of deze: “In Duitsland
en Polen stoken ze bruinkool. Dat is veel
viezer dan wat wij doen. Iedere maatregel
die voorgesteld wordt is dus belachelijk.
Bovendien welk verschil maak jij op
wereldschaal?” Het nieuwe bouwseizoen
komt er weer aan. Binnenkort kunnen
vrijwilligers zich weer inschrijven voor

VAN ‘IBO HEIDAG' NAAR EEN NIEUWE WEG

Niet een dagje ‘op de hei’, maar een heuse heidag (of heisessie) heeft IBO weer
nieuw leven ingeblazen. Het hele IBO team, bestaande uit kantoor plus bestuur,
is in jonuari samengekomen in Den Haag, de standplaats van onze voorzitter
René Peters en penningmeester Gijs van Dijk. Ver weg van onze dagelijkse
werkplek in Nijmegen, ondergebracht in het pand van denktank Socires,
hebben we onze koppies gebroken over de vraag: waar wil IBO naartoe? Geen
externe ruis, geen afleiding, geen dagelijkse beslommeringen, maar pure focus
op strategie, brainstormen, teambuilding en samenwerking. Dit moment van
reflectie en vernieuwing heeft ervoor gezorgd dat we unaniem besloten hebben
om serieus te investeren in de toekomst van IBO. We zijn in het najaar van
‘25 toegelaten tot een groot Europees netwerk van vrijwilligersorganisaties,
Alliance, wat kansen biedt voor meer uitwisseling van projecten en vrijwilligers.
Daarnaast gaan we aan de slag met een nieuw en pakkend verhaal met ander
taalgebruik, mogelijkheden voor subsidie en fondsenwerving en het bereiken
van verschillende doelgroepen in de samenleving. Met frisse moed gaan we het
nieuwe vrijwilligersseizoen tegemoet.

projecten in Europa en daarbuiten. Nee,
op wereldschaal zal de inzet van een
vrijwilliger het verschil niet maken.
Maar we zijn met velen. Het is als met de
zogenaamde orde van de theelepel. Leden
daarvan lopen met een klein lepeltje in
hun knoopsgat. "De wereld staat in brand,
en ik weet ook wel dat blussen met een
theelepel geen zoden aan de dijk zet. Maar
het is iets. En ik ben niet alleen. We zijn
met heel velen. En samen maken we de
wereld wel degelijk een beetje mooier.
Een mooi bouwseizoen gewenst!

René Peters | Voorzitter

HET INTERNATIONALE
JAAR VAN DE
VRLUWILLIGER 2026

2026 is door de Verenigde Naties
uitgeroepen tot het ‘Internationaal
jaar van de Vrijwilliger voor Duurzame
Ontwikkeling’ (IVY 2026). Hiermee wordt
de onschatbare waarde benadrukt van
vrijwilligerswerk in het wereldwijd
behalen van de 17 'Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen’. De
boodschap is  duidelijk: iedereen kan
bijdragen. aan het creéren van een
inclusieve, duurzame @ en verbonden
wereld. In Nederland staat de campagne
in het teken van ‘de kracht van doen'.
Komend jaar is dus hét moment om in
actie te komen en vrijwilligerswerk via
IBO te doen. Ga zelf op pad of zeg het voort.
Haal inspiratie uit de ervaringsverhalen
op onze website (www.ibo-nederland.
org/blogs) en word onderdeel van deze
krachtige wereldwijde beweging!

KLEVERBERGH
REGENERATIEF LANDGOED

Afgelopen najaar organiseerden wij de IBO klusdag, inclusief
terugkom-borrel voor alle vrijwilligers van 2025, bij de
Kleverbergh in Erlecom. Het was een fantastische dag met
veel gezelligheid, de handen in de aarde en heerlijk eten.
Hier bouwt een enthousiaste groep mensen namelijk aan de
droom van een zelfvoorzienend bestaan. Op dit landgoed
worden duurzame woningen met hergebruikte materialen
gebouwd, biologisch voedsel gekweekt en een plek gecreéerd
waar ontmoeting, werkgelegenheid en duurzaam wonen
samenkomen. Komende zomer kunnen vrijwilligers via IBO
helpen om de droom waar te maken. Je kunt werken op het
land, ondersteunen bij de dagelijkse huishoudelijke taken
en helpen bij kleine bouwprojecten. Je komt in een warme
gemeenschap terecht waar je veel kunt leren over een andere
manier van leven.

Het projectenoverzicht kent veel
terugkerende namen, maar ziet er toch
ieder joar weer anders uit. Nieuwe
samenwerkingsverbanden worden
gesmeed en we worden een aantal
maanden ondersteund door een stagiaire
die nieuwe project mogelijkheden
gaat onderzoeken in Nederland. Met
de grotere aanwas van buitenlandse
vrijwilligers vanuit het Alliance netwerk
kunnen we voortaan ook dichter bij huis
culturele uitwisseling faciliteren. Met
een internationale groep in eigen land
aan de slag zorgt namelijk net zo goed
voor onderling begrip en solidariteit! Een
aantal vroege bouw- en klusprojecten in
Duitsland heeft reeds plaatsgevonden en
nu naderen we de periode met de hoogste
projectdichtheid.

Met onze partner BUVAD werken we al jaren samen om in
Oeganda te zorgen voor wateropslag en toiletgebouwen
in de meest kwetsbare gemeenschappen. En dat is pas
één van de projecten waar stichting BUVAD zich mee
bezighoudt. De organisatie is altijd in beweging en steunt
en organiseert lokale projecten die zich bezighouden met
armoedebestrijding, duurzaamheid en bewustwording.
Begin dit jaar is een vrijwilliger ‘Op Maat' naar Oeganda
vertrokken om te helpen bij het bouwen van een voorbeeld
gebouw op het terrein van BUVAD om te helpen bij het
opleiden van nieuwe vrijwilligers. Ze heeft voor haar vertrek
een fondsenwervingsactie opgezet en dit was een groot
succes! Zo had de organisatie een vliegende start met de
bouw en kon ze gelijk aan de slag. BUVAD heeft voor ogen
om een nieuw vrijwilligershuis te bouwen zodat ze in de
toekomst nog meer mensen kunnen ontvangen om hun
projecten te ondersteunen. Samen blijven we groeien.



Ik ontdekte IBO-Nederland zo'n vijf jaar geleden,
op zoek naar een buitenlands project waarbij
klussen voorop stond en een wat hogere leeftijd
geen probleem was. Wat mij direct aansprak — en
nog steeds aanspreekt — is het persoonlijke contact
met de dames in het kantoor(tje) in Nijmegen. Altijd
meedenken. Mijn eerste project: Srebrenica (Bosniég),
bouwen aan een duurzaam vredes- / ecodorp. Ik heb
de Balkanoorlog bewust meegekregen en ik voelde
me soms behoorlijk ongemakkelijk in dat gebied.
Helemaal als je merkt dat heel veel informatie zeer
ongenuanceerd de schuld voor de dood van al die
moslimmannen direct bij de Nederlandse soldaten
neerlegt. Ik vond dit pijnlijk om te ervaren. Desondanks
een boeiend en hoopvol groepsproject, dat ook dit
jaar weer op het projectoverzicht staat. Daarna: 2 x
naar Roemenié, Timulazu. Een project van een geheel
andere orde. Een voormalige staatsboerderij met
vrijwilligers ombouwen tot een veilig verblijf voor
kwetsbare jongeren is nu eenmaal geen sinecure.
Vanaf het begin af aan ben ik supporter van IBO. Het
is niet alleen praktisch — het scheelt inschrijfgeld —
maar het is ook leuk om supporter van IBO-Nederland
te zijn. Meekijken in de keuken en meehelpen in de
stand van IBO op bijvoorbeeld de Vakantiebeurs, de
Tussenjaarbeurs en de Buitenlandbeurs. Waarbij ik
niet zozeer bezig ben met de scholieren/studenten
maar het - gezien mijn leeftijd - als mijn taak zie om
ouders en grootouders warm te maken voor een IBO
project.

DONEER TIP:
START EEN INZAMELINGSACTIE

DUURZAME
NIEUWSBRIEF

Ontvangt u de Bouwberichten
nog steeds op papier, maar wenst
u voortaan de digitale versie?
Geef dan graag uw emailadres
door! Zo zorgen we samen voor
een duurzame verzending.

Colofon

Dit blad is een uitgave van Stichting IBO-Nederland en wordt twee keer per jaar verstuurd
aan belangstellenden en donateurs. Wilt u dit blad niet langer of liever op papier
ontvangen? Laat dit weten via telefoon of email. Wij streven naar zoveel mogelijk digitale
verzendingen. De Stichting is lid van de Internationale Bouworde (IBO) en heeft als doel
vrijwilligers te koppelen aan lokale projecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht
hun achtergrond. Stg. IBO-Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te
Nijmegen onder nummer 41055227. Giften komen voor belastingaftrek in aanmerking. Ter
zake van legaten is de stichting gerangschikt in de zin van art. 24, Successiewet 1956. De

ontvangst van giften van €100,- of meer kan, indien gewenst, schriftelijk worden bevestigd.

Maak uw gift over naar:
NL27 INGB 0000 8607 00
t.n.v. Stichting IBO-Nederland

ISBN 1568-3028

Het bestuur wordt gevormd door: Stichting 1BO-Nederland
St. Annastraat 174

6524 GT Nijmegen

René Peters voorzitter

Gijs van Dijk penningmeester
Lydia Verstraate secretaris
tel. +31243 226074
WhatsApp: +316 22 79 61 32

Mieke Arnoldus algemeen bestuurslid
Giliam Conradi algemeen bestuurslid

Medewerkers: info@ibo-nederland.org
Alieke van Bockel projectcoordinatie en fondsenwerving www.ibo-nederland.org

Lana Plug projectcodrdinatie en communicatie

Vormgeving Bouwberichten: Studio Bertin



