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VOORWOORD

Boven de boekenkast van mijn vader
hangt een handgesneden afbeelding met
de toepasselijke tekst: “En de boer, hij
ploegde voort.” Het beeld is geinspireerd op
gedicht ‘de ballade van de boer’ door JW.F.
Werumeus Buning (1891-1958). Op het eerste
gezicht ishet een ode aan het boerenbestaan,
want het is de stabiele boer die de wereld
draaiend houdt, maar het is meer dan dat. De
ploegende boer weet dat niet alles maakbaar
is, dat je moet zaaien voor je oogsten kunt en
dat oogsten ook ontvangen is. De ploegende
boer weet dat het leven niet altijd eenvoudig
is, dat tegenslag bij het leven hoort. Hij weet
ook dat hij niet van suiker is, dat er altijd

VOORSTELLEN:

PENNINGMEESTER GIJS

Vanmorgen, het is een druilerige
maandag, was ik vroeg aan het opstarten
om de winkel van de Voedselbank in het
centrum van Den Haag te openen. Eigenlijk
mag de Voedselbank niet bestaan in
een welvarend land als de onze. Zolang
dat nog niet de realiteit is, zetten talloze
vrijwilligers zich met hart en ziel in om
mensen te helpen die het onwijs moeilijk
hebben. Het ondersteunen van mensen in
een kwetsbare positie loopt als een rode
draad door mijn leven: bij de vakbond,
in de Tweede Kamer, bij de Voedselbank
en binnen de gemeente Den Haag. In de
Tweede Kamer kwam ik als Kamerlid
René Peters tegen. We werden goede
vrienden en zo kwam ik in contact met het
bestuur van IBO Nederland. We hebben
hetzelfde doel: mensen helpen, waar dan
ook in de wereld, om een beter leven op
te bouwen. Als penningmeester mag ik
met een geweldige club mensen hieraan
bijdragen! Samen met mijn partner Anjel
woon ik in het centrum van Den Haag. Mijn
zoon, Sam, woont op het mooiste eiland
ter wereld: Texel. Weet mij te vinden via
Gijsvandijk@ibo-nederland.org.

Gijs | Penningmeester

perspectief is en dat op alle tegenslag en
geluk maar één antwoord mogelijk is. Aan
het einde van de akker keer je de ploeg
en begin je weer van voor af aan. Niet de
hemel op aarde, maar het is wat het is en
dat is goed genoeg. De ploegende boer met
paard bestaat niet meer, maar de metafoor
blijft waardevol. Vooruit, we weten het. Het
aantal vrijwilligers is niet meer hetzelfde
als jaren terug en het valt niet mee om de
eindjes financieel aan elkaar te knopen. Ook
de andere Bouworden in Europa hebben zo
hun uitdagingen, maar deze horen erbij en
er is altijd perspectief. April dit jaar is Tom
van Geemen gestopt als penningmeester en

In 2025 zagen we een stijging van het
aantal vrijwilligers ten opzichte van
2024. Een mooi resultaat! In het jaarlijkse
'Activity Report’ laten we onze impact
zien. We tonen alle projecten die zijn
georganiseerd, wat de karakteristieken
van onze vrijwilligers waren, wat we op het
gebied van communicatie hebben bereikt
en de feedback van onze vrijwilligers.
In de afbeelding zijn de belangrijkste
bevindingen samengevat. Het volledige
rapport is op onze website na te lezen. We
hebben het vrijwilligersseizoen afgesloten
met een zinvolle klus, heerlijk eten en
een gezamenlijke borrel bij ecologisch
landgoed de Kleverbergh in Erlecom.
Deze gloednieuwe projectpartner, waar
een hardwerkende community de droom
van zelfvoorzienend leven waarmaakt,
zal volgend seizoen op de projectenlijst
staan.

51 projecten totaal
21 IBO-NL projecten

19 landen
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heeft ons bestuur versterking gekregen van
Gijs van Dijk; als oud vakbondsbestuurder en
Tweede Kamerlid toch geen kleine jongen.
Ook dit seizoen hebben onze vrijwilligers
fantastisch werk geleverd in binnen- en
buitenland; we maken nog steeds verschil.
Mijn oog valt op het boek ‘Handen voor God’,
een Bouworde reportage uit '58. We staan op
de schouders van reuzen,
denk ik dan. En de boer,
hij ploegde voort.

René Peters | Voorzitter

INCLUSIEVE GEZONDHEID
EN VEILIGHEID OP
LESBOS

'Home for All' (HFA) zet zich in voor de
voedselvoorziening van vluchtelingen
op Lesbos. Op een biologische boerderij
verbouwt het team groenten en kookt
gezonde maaltijden voor mensen met
een speciaal dieet. Daarnaast creéert
de organisatie betaald werk voor
vluchtelingen en produceert ze onder
de merknaam ‘NIKA" hoogwaardige
olijtolie, waarvan de verkoop het project
ondersteunt. Tijdens onze zomervakantie
hielpen wij mee op de boerderij, bezochten
het kamp en deelden verse groenten uit.
De samenwerking met jonge mannen
uit onder andere Sierra Leone, Somalig,
Syrié, Soedan en Turkije liet zien dat
hun vraagstukken en dromen niet
verschillen van de Nederlandse jeugd.
Hun doorzettingsvermogen en optimisme
zijn bewonderenswaardig, ondanks de
moeilijke omstandigheden. Nikos en
Katerina bieden werk, waardigheid en een
gevoel van familie. In een omgeving waar
erkende vluchtelingen nauwelijks steun
krijgen, geeft HFA hen perspectief. Dit
initiatief toont dat zorg voor mens en natuur
hand in hand kan gaan en dat duurzame
veiligheid en gezondheid inclusief is.
[Lees de volledige verhalen op onze
website onder ‘vrijwilligerservaringen']

Bart & Inge

BOUWEN AAN
WATERVOORZIENING EN
SANITAIR IN OEGANDA

Hoewel Afrika mij aanvankelijk minder
trok, sprak het ‘bottle bricks'-project in
Oeganda mij meteen aan. Het idee om
plastic afval om te zetten in duurzame
bouwmaterialen vond ik inspirerend,
zeker omdat recycling daar nog
nauwelijks bestaat. Dit jaar mocht ik zelf
deelnemen en met drie internationale en
twee lokale vrijwilligers afreizen naar een
klein dorp in centraal Oeganda. Naast de
geplande bouw van toiletten bleek er ook
dringend behoefte aan een watertank.
Dankzij meegebrachte donaties konden
we de benodigde materialen aanschatfen.
Onder begeleiding van lokale vrijwilligers
leerden we hoe we flessen moesten vullen
enstapelentotstevigebouwwerken. Alsnel
hielpen ook leerlingen en dorpsbewoners
enthousiast mee, waardoor het een
echt gemeenschapsproject werd. Met
eenvoudige middelen bouwden we een
robuuste watertank en een toiletgebouw.
Het resultaat was indrukwekkend en
de samenwerking  hartverwarmend.
Het afscheid, vol dans en muziek,
was emotioneel. De gastvrijheid en
dankbaarheid van de lokale bevolking
hebben mijn beeld van Afrika positief
veranderd. Misschien was het geen
vaarwel, maar een tot ziens.

Gwenny

VOORST: WAAR WERK
EN ONTMOETING
SAMENKOMEN

Na verschillende projecten in het
buitenland, een project dichter bij huis.
Toen ik het sociale klusproject in Voorst
zag, was ik meteen enthousiast. We hebben
veel werk verzet in de tuinen. Wat opviel
was de prettige samenwerking. We werden
bij de werkzaamheden ondersteund door
het hele team en een aantal jongeren van
De Beele. We hadden de mogelijkheid om
te verbinden met de jongeren en te praten
over het werk van de begeleiders. Deze
ervaring heeft me wederom laten zien dat
vrijwilligerswerk een mooie manier is om
nieuwe mensen te leren kennen, samen te
werken en iets voor de ander te betekenen.
Dit soort Nederlandse projecten mogen
vaker de kans krijgen.

Joep

OPVANG EN EEN
STEUNENDE FAMILIE
IN ROEMENIE

Het project op camping Timulazu is een
heel waardevol en belangrijk project. Er
wonen kansarme jongeren die met een
enorme achterstand in het leven staan. Op
het moment dat zij 18 worden, kunnen ze
niet meer in het weeshuis blijven en staan
ze op straat. De jongeren die terechtkomen
bij Timulazu hebben geluk. Hier krijgen zij
zowel de emotionele, als de praktische
ondersteuning die zij nodig hebben. Wij
hebben tijdens dit project de woningen
volledig gerenoveerd. Ik ben erg dankbaar
dat ik heb mogen meewerken aan zo'n
bijzonder project. Timulazu is niet alleen
een opvangplek, maar je wordt onderdeel
van een warme, steunende familie waar
je altijd weer terecht kan.

Pam
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"In totaal ben ik 5x mee geweest met de
Bouworde: ‘65 Casano di Ortonovo (IT),
‘66 Gundelfingen (DE), ‘67 Mauer-Wien
(AT), '68 Petralia Soprana (IT) en ‘69 St.
André (AT). Mijn vrouw is 2x meegeweest
om verzorgende taken uit te voeren.
Het project in ‘68 heeft een diepe indruk
achtergelaten. Met een groepje studenten
wilden we op Bouwkamp in Italie. We
zouden naar Petralia Soprana op Sicilié
gaan; destijds nog een gruwelijk end weg!
We vertrokken vanuit Eindhoven met de
bus naar Milaan. Van daaruit reisden
we over de Autostrada del Sole naar
Rome Termini. Met 16 man deelden we 8
bedden in de nachttrein naar het zuiden.
We arriveerden onder een strakblauwe
hemel en de trein ging de boot op. Het
was zinderend warm en dus verleidde
we de conducteur met een sigaar om le
klas te reizen. Uiteindelijk zijn we lopend
en liftend aangekomen. We hebben 6
weken lang geholpen met de bouw van
een internaat. In de jaren ‘80 heb ik nog
gepreekt om de Bouworde te promoten.

DONEER TIP:

BOUW MEE VOOR BUVAD

Colofon

Dit blad is een uitgave van Stichting IBO-Nederland en wordt twee keer per jaar verstuurd
aan belangstellenden en donateurs. Wilt u dit blad niet langer of liever op papier
ontvangen? Laat dit weten via telefoon of email. Wij streven naar zoveel mogelijk digitale
verzendingen. De Stichting is lid van de Internationale Bouworde (IBO) en heeft als doel
vrijwilligers te koppelen aan lokale projecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht

hun achtergrond. Stg. IBO-Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te

Tijdens vakantie op Sicilié in 2000 wilden
we bij het internaat langs. Het was lastig
de plek terug te vinden! Wat bleek? De
school bestond niet meer en diende nu als
restaurant. Toevallig kende de eigenaar
de pastoor, toentertijd projectleider. Een
emotioneel weerzien; nooit eerder was
een vrijwilliger teruggekeerd. Hij legde
uit dat het project werd gefinancierd
door Mensa en het geld op was. In 2022
ben ik nogmaals naar Sicilié afgereisd
en toen was het gebouw ingestort. Het
voelde alsof mijn investering verloren
tijd was, maar de Bouworde heeft me
gevormd; met een groep gelijkgestemden
werk je door bittere omstandigheden
en deze ervaringen hebben levenslang
doorgewerkt. Derhalve heb ik besloten
mijn maandelijkse donatie om te zetten
in een periodieke schenking. Naast
belastingtechnisch interessant, ook een
manier om de Bouworde een duurzaam
toekomstperspectief te bieden en
daarmee alle mensen die erdoor worden
gevormd.”

René Peters voorzitter

Nijmegen onder nummer 41055227. Giften komen voor belastingaftrek in aanmerking. Ter

zake van legaten is de stichting gerangschikt in de zin van art. 24, Successiewet 1956. De
ontvangst van giften van €100,- of meer kan, indien gewenst, schriftelijk worden bevestigd.

Maak uw gift over naar:
NL27 INGB 0000 8607 00
t.n.v. Stichting IBO-Nederland

Medewerkers:

Het bestuur wordt gevormd door:

Gijs van Dijk penningmeester
Lydia Verstraate secretaris
Mieke Arnoldus algemeen bestuurslid

Giliam Conradi algemeen bestuurslid

Alieke van Bockel projectcodrdinatie en fondsenwerving

DE VLIEGENDE
MEUBELMAKERS NAAR
GHANA!

Stichting de Vliegende Meubelmakers
had vorig jaar ons project in Ghana
(Compassion for Humanity) willen
steunen. Helaas waren er niet genoeg
vrijwilligers, maar dit jaar is het
project wederom geselecteerd! De
stichting richt zich op kennisoverdracht
en culturele uitwisseling, waarbij
deelnemers de kans krijgen om samen
met de lokale bevolking meubels te
maken en een werkplaats op te zetten.
Ze lanceren binnenkort hun projecten
in 2026, waar u aan kunt deelnemen
als meubelmaker (in opleiding)
of gepassioneerd houtbewerker.
In jonuari is er een (online) info-
bijeenkomst op het HMC Amsterdam.
Bent of kent u iemand die hier geknipt
voor is? Zeg het voort!

DUURZAME
NIEUWSBRIEF

Ontvangt u de Bouwberichten nog
steeds op papier, maar wenst u
voortaan de digitale versie? Geef
dan graag uw emailadres door! Zo
zorgen we samen voor een duurzame
verzending.

Stichting I1BO-Nederland
St. Annastraat 174
6524 GT Nijmegen

tel. 431243226074
WhatsApp: +316 22 79 61 32

info@ibo-nederland.org

www.ibo-nederland.org
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