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De Franse filosoof Alexis de Tocqueville 
vroeg zich ooit af waarom er in het rijk-
ste land op aarde (toen Engeland), zoveel 
meer mensen voor hun levensonderhoud 
afhankelijk waren van de overheid, dan 
in een arm land als Spanje. Dat kwam, al-
dus de Tocqueville, omdat de overheid in 
Engeland de zorg tussen mensen had ge-
ïnstitutionaliseerd. Mensen hoefden niet 
meer voor elkaar te zorgen. De overheid 
had die zorg overgenomen. Op het eerste 
gezicht is dat alleen maar fijn. Maar als 
zorg een recht is, is voor de ontvanger van 
hulp geen enkele reden meer om dank-
baar of tevreden te zijn. Bovendien hebben 
mensen die via belasting voor anonieme 
zorg betalen, weinig verbondenheid meer 

met hen die het minder getroffen hebben. 
Zij hebben vaker het gevoel te veel te be-
talen voor mensen die nota bene nog on-
tevreden zijn met alle hulp ook. Volgens 
de Tocqueville is het niet goed wanneer 
bieders van hulp en ontvangers van hulp 
niets meer met elkaar te maken hebben. 
Op den duur ontwricht dat de gemeen-
schap. Misschien had de Toqueville een 
punt. In onze geïndividualiseerde maat-
schappij leven rijk en arm immers volle-
dig langs elkaar heen. Het is ieder voor 
zich en de overheid voor ons allen. Het is 
nog niet eens zo lang geleden dat arm en 
rijk in ons land wel met elkaar verbonden 
waren. Binnen de verzuilde samenleving 
had ieder zijn rol en plaats. Er heerste een 

besef van wederkerigheid, met de kerk als 
bindmiddel. Tijdens de dienstplicht lag 
de timmerman samen met de basisarts in 
een schuttersputje. Die tijden lijken voor-
bij. Maar een gevoel van saamhorigheid, 
van een verbond tussen helper en gehol-
pene blijft van wezenlijk belang. Onze 
Bouworde levert daar een belangrijke bij-
drage aan. Helpen met 
de handen is meer dan 
hulp. Het versterkt een 
gemeenschap.

René Peters | Voorzitter

VOORWOORDHulp van mens tot mens versterkt de gemeenschap

Vrijwilligersseizoen 2024 was bijzonder leerzaam 
voor het nieuwe kantoorteam en met deze 
ervaring in the pocket, staan Alieke en 
Lana te popelen om dit nieuwe seizoen 
het deelnemersaantal te laten groeien. 
Er zijn mooie projecten aan de lijst 
toegevoegd in Griekenland (daarover 
meer op de volgende pagina), Ghana, 
Kenia, Nederland én Sri Lanka. 
Via onze oud-voorzitster zijn we 
in contact gekomen met SLS, een 
organisatie in Sri Lanka die zich 
inzet voor uiteenlopende projecten 
op scholen zoals het bouwen van een 
community center, een waterproject, 
een schoolbibliotheek, restauraties 
van klaslokalen en toiletten. Een 
vriendengroep vrijwilligerswerk-
enthousiastelingen gaat waarschijnlijk 
begin volgend jaar die kant op om een 

steentje bij te dragen. Daarnaast zijn we in 
gesprek met groepen die op pad willen en een 

aantal vrijwilligers is zelfs al op project 
geweest naar bouwklussen in Duitsland. 

Ondertussen zijn we achter de schermen 
druk in de weer met verduurzaming 

van onze (online) systemen, nieuwe 
communicatiemogelijkheden en het 
verdiepen van onze relatie met de 
Sustainable Development Goals 
(SDG’s) én de Inner Development 
Goals (IDG’s). We willen graag 
laten zien dat deelname aan een 
project niet alleen effect heeft op de 

verduurzaming van de wereld, maar 
ook op de persoonlijke ontwikkeling. 

Een IBO project is namelijk een reis 
naar een ander land én een reis naar een 

nieuwe versie van jezelf.

Nieuw:  
Home for All, Lesbos
De NGO ‘Home for All’, ook bekend als de 
‘Social Charity Kitchen’, is bij ons in beeld 
gekomen via één van onze supporters. 
Home for All verzorgt maaltijden voor 
mensen in het vluchtelingenkamp en 
andere maatschappelijke organisaties op 
Lesbos, Griekenland. De oprichters steken 
hun hart en ziel in het klaarstaan voor 
de minderbedeelden in de maatschappij 
met maaltijden, persoonlijke 
verzorgingsproducten én noodhulp. Bij dit 
project kunnen vrijwilligers helpen op het 
land van de biologische boerderij waar 
men mét en vóór vluchtelingen voedsel 
kweekt en dieren houdt. Daarnaast 
helpen vrijwilligers in de keuken bij 
het bereiden van de maaltijden. De 
maaltijden zijn bestemd voor mensen 
in het vluchtelingenkamp die ziek zijn 
of een speciaal dieet volgen en voor 
minderjarige vluchtelingen die apart 
worden opgevangen. Op het terrein staat 
ook een groot aantal olijfbomen waar men 
hoogwaardige olijfolie van perst. Bij alle 
activiteiten staat kwaliteit hoog in het 
vaandel en wordt gestreefd naar volledige 
circulariteit.    

Nieuw:  
Millingen aan de Rijn
De Biesterhof is een regeneratieve 
burgerboerderij die op 25 hectare 
landbouwgrond gezond en biologisch 
voedsel verbouwt, de bodem en 
de biodiversiteit verbetert en een 
gemeenschap opbouwt. De Biesterhof 
biedt plaats aan een tuinderij, akkerbouw, 
fruitbomen, notenbomen, bessenstruiken, 
kruiden, twee voedselbossen en plekken 
waar de natuur zijn gang kan gaan. Op 
de Biesterhof werken ze graag en veel 
met vrijwilligers. Niet alleen omdat er 
heel wat werk te verzetten is, maar ook 
om de boer en burger dichter bij elkaar te 
brengen. Vrijwilligers gaan hier komende 
zomer allereerst een buitendouche 
bouwen. Verder wordt er onder technische 
begeleiding gewerkt aan de afbouw van 
een biobased winkeltje (met gebruik 
van prefab stro-elementen) waar in de 
toekomst de boerderijproducten verkocht 
kunnen worden. Vrijwilligers leren hier 
werken met leem en verder is er dagelijks 
werk te doen op het land zoals wieden  
en oogsten.

Ervaringsverhaal 

C4H Adawso, Ghana
Soms is het tijd om uit je comfortzone 
te stappen en je horizon te verbreden. 
Dit wilde ik graag doen met 
vrijwilligerswerk. Via IBO konden 
we een aantal maanden een steentje 
bijdragen aan de lokale gemeenschap 
in Ghana bij de school van Compassion 
for Humanity (C4H). Mijn rol als 
onderwijsondersteuner en inzet in de 
keuken, bij schilderwerkzaamheden 
en het repareren van pc’s maakte een 
directe impact. Zodra we het schoolplein 
opliepen, stormde een nieuwsgierige 
menigte kinderen op ons af die met 
ons wilde spelen. De dag begon met 
een uurtje bijles, waarbij ik kinderen 
hielp met een Engels achterstand. Alle 
lessen worden namelijk in het Engels 
gegeven, dus dit had een enorme 
impact op hun prestaties. De bijles, het 
spelen en sporten vond ik het meest 
waardevol aan ons werk. Kinderen zijn 
de toekomst en elke bijdrage die we 
konden leveren aan de ontwikkeling 
van de kinderen was waardevol. Ghana 
is een land vol contrasten: bruisende 
steden, uitgestrekte markten en 
indrukwekkende landschappen.

Tijdens mijn verblijf maakte ik kennis 
met zowel de levendige cultuur als 
de serene natuur. Echter, niet alle 
contrasten zijn positief. De kloof tussen 
arm en rijk in Ghana is enorm. Daarbij is 
er veel corruptie bij autoritaire figuren, 
zoals de politie. Toch hebben we ons 
nooit onveilig gevoeld. De mensen zijn 
beleefd, behulpzaam en verwelkomend. 
Ze begrijpen ook goed wat vrijwilligers 
en toeristen komen doen. Ook was er een 
verontrustend contrast in het onderwijs. 
Er  was net een wet doorgevoerd dat 
kinderen op scholen niet meer fysiek 
gestraft mochten worden. Dit is een groot 
verschil in vergelijking met Nederland. 
Hier komt het geregeld voor dat docenten 
weggepest worden of weigeren les te 
geven. Het is immers nog niet zo lang 
geleden dat straf met de liniaal in het 
westen ook doodnormaal was. Net zoals 
onze opa’s en oma’s zijn de docenten in 
Ghana hier mee opgegroeid en het is 
lastig om dit uit het systeem te krijgen. 
Vrijwilligerswerk in Ghana gaat verder 
dan alleen praktische hulp. Het biedt 
kinderen een toekomstperspectief, helpt 
in de strijd tegen armoede en draagt bij 
aan het verminderen van kinderarbeid. 
C4H wil alle kinderen een toekomst 
bieden en probeert de kosten zo laag 
mogelijk te houden. Hierdoor is de 
drempel voor arme gezinnen zo laag 
mogelijk om hun kind naar school te 
sturen in plaats van op de markt te laten 
werken. De toekomst van de kinderen is 
de toekomst voor Ghana. 

Sanne & Tim

Een reis naar buiten én naar binnen

General Assembly 
in Graz, Oostenrijk
Ieder jaar komen de IBO kantoren uit 
Europa samen om te vergaderen over de 
toekomst van ons Europese netwerk. Vorig 
jaar ontvingen wij onze internationale 
collega’s in het Dominicanenklooster 
in Huissen en dit jaar waren we met 
z’n allen welkom in Hotel Daniel in 
Graz (Oostenrijk). We hebben onze 
jaarverslagen besproken, nieuwe 
projecten met elkaar gedeeld en een 
plan gemaakt voor de komende periode. 
Naast de vergaderingen was er ook 
ruimte om de stad te verkennen en een 
maaltijd te nuttigen bij een traditionele 
‘Buschenschank’.

Projecten 2025
Ieder jaar bieden we een groot aantal 
terugkerende projecten, maar er komen 
ook jaarlijks weer nieuwe projecten bij! 
Een aantal projecten willen we graag 
extra in het zonnetje zetten. Bent u of 
kent u iemand met interesse in één van 
onderstaande projecten? Neem dan graag 
contact met ons op.

https://www.sdgnederland.nl/
https://innerdevelopmentgoals.org/
https://innerdevelopmentgoals.org/
https://www.ibo-nederland.org/bestemmingen/griekenland/draag-bij-aan-de-voedselvoorziening-een-vluchtelingenkamp-op-lesbos-0
https://www.ibo-nederland.org/bestemmingen/nederland/ondersteun-het-vergroten-van-de-biodiversiteit-millingen-aan-de-rijn
https://www.ibo-nederland.org/bestemmingen/ghana/ondersteun-een-school-voor-kwetsbare-kinderen-en-jongeren-ghana-0
https://www.ibo-nederland.org/projecten
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Vormgeving Bouwberichten: Studio Bertin

Dit blad is een uitgave van Stichting IBO-Nederland en wordt twee keer per jaar verstuurd 
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Maak uw gift over naar:   
NL27 INGB 0000 8607 00 
t.n.v. Stichting IBO-Nederland
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Stichting IBO-Nederland
St. Annastraat 174
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tel. +31 2 43 22 60 74 
WhatsApp: +316 22 79 61 32

info@ibo-nederland.org
www.ibo-nederland.org

Lia was 23 toen ze in ‘79 voor het eerst 
met Bouworde op pad ging. Ze is drie 
jaar achter elkaar op project geweest 
naar St. Pölten (AT), Chelo (PT) en Serpa 
(PT). Ze kwam samen met haar zusje in 
aanraking met de Bouworde toen een 
pater in de kerk kwam vertellen over de 
projecten. Haar jongere zusje ging eerst 
op pad en daarna volgde zij. Het avontuur 
riep, het was “een kans om naar het 
buitenland te gaan, andere culturen te 
ervaren en om een lokale gemeenschap 
te helpen in groepsverband”. Toentertijd 
werden er duidelijke rollen toebedeeld 
aan mannen en vrouwen, per groep 
gingen er twee vrouwen mee om te koken. 
Het eerste kamp ondersteunde men een 
brandweerman, die tijdens het blussen 
van een brand gewond was geraakt, bij 
het heropbouwen van een huis. Hoewel 
de vrouwen niet welkom waren op de 
brandweer excursie voor de groep, hebben 
ze wél beton gedraaid. Het waren echt 
andere tijden. Tijdens het tweede kamp 
werd een buurthuis geverfd. De vraag 
was of het er over een jaar nog hetzelfde 
uit zou zien. Met de buurtbewoners ging 
de hele groep naar het strand, met Mini 
Coopers kwamen ze door de smalle 
bergweggetjes gesjeesd. Tijdens het 
derde kamp heeft Lia beton gevlochten. 

Er werden huizen gebouwd, maar het 
was onduidelijk waar deze voor zouden 
dienen.   “Voor de paarden” werd gegrapt, 
terwijl de Roma in kampen verbleven. Ze 
sliepen in een klooster, de douche was 
“een tuinslang door het raam”. Dit kamp 
was veel primitiever dan ze gewend 
was. De mooiste herinnering aan de 
bouwkampen was de klik met de groep. 
Stiekem leerde je aardig wat sociale 
vaardigheden in zo’n groep vrijwilligers 
in een ander land. In Chelo heeft ze tevens 
geleerd “wat te doen tegen een kater”. 
In Portugal werd je “echt opgenomen in 
de dorpsgemeenschap”. Het contact met 
de gastgezinnen en locals was goed op 
alle projecten. De mensen hebben oog 
voor je en er worden allerlei excursies 
georganiseerd. Alles bij elkaar heeft ze 
een hele mooie tijd gehad. Als “eenling” 
was het een manier om te reizen en iets 
van de wereld te zien. Haar boodschap: 
zo’n vrijwilligerservaring moet je 
“gewoon doen”! Tegenwoordig zijn er 
“meer smaken vrijwilligerswerk” en ook 
“voor gepensioneerden kan de Bouworde 
zingeving bieden”. Lia is nog altijd 
donateur van “deze mooie beweging” en 
heeft de “Bouworde paspoorten”, foto’s, 
verslagen en brieven van haar bijzondere 
reizen bewaard. 

Doneer tip: 

SponsorKliks 
Shopt u graag online? Dan kunt u 
ons gratis sponsoren door ervoor te 
zorgen dat bij iedere aankoop een 
klein percentage naar IBO gaat! 
Het concept is heel simpel. Bestel 
via de SponsorKliks-pagina van 
IBO-Nederland bij alle bekende 
webwinkels. Ook het boeken van uw 
vakantie kan via Sponsorkliks. Van 
alle aankopen wordt maandelijks een 
commissie aan IBO uitbetaald door de 
webwinkel. Het kost u niets extra, het 
is geheel anoniem en biedt ons extra 
middelen om projecten wereldwijd te 
blijven steunen.

Zoals al eerder aangekondigd, zijn we 
bij IBO intern druk bezig met het thema 
‘verduurzamen’ en onderdeel hiervan is 
het digitaliseren van de Bouwberichten. 
We hebben er vanaf heden voor 
gekozen om iedereen waarvan wij in 
het bezit zijn van een e-mailadres, de 
nieuwsbrief digitaal te versturen (tenzij 
u nadrukkelijk de papieren versie wenst 
te ontvangen). Waar wij    vroeger vaste 
donateurs geen machtigingsformulier 
verstuurden voor een eenmalige gift, 
hebben wij ervoor gekozen om vanaf nu 
iedereen hetzelfde postpakket te sturen 
om de kosten van de Bouwberichten te 

drukken en iedereen de mogelijkheid te 
bieden om ons (extra) te ondersteunen. 
Uiteraard is dit nog altijd geheel 
vrijblijvend. Naar aanleiding van 
het stijgende aantal donaties via 
een QR-code en internetbankieren, 
hebben wij er tevens voor gekozen om 
retourenveloppen achterwege te laten. 
Dit scheelt papier en de mensen die 
het formulier wel gebruiken, zouden 
wij willen vragen om zelf een envelop 
gereed te maken. Wij hopen op ieders 
begrip. Mochten er vragen zijn over 
deze keuzes, kunt u altijd contact met 
ons opnemen.

Vierdaagse lopen 
voor het Goede Doel

Gaat u de Vierdaagse lopen en zou u 
dat graag in naam van IBO-Nederland 
willen doen om geld in te zamelen 
voor wereldwijd vrijwilligerswerk? 
Fantastisch! Uw ontvangt van ons een 
T-shirt en we zullen uv persoonlijk 
aanmoedigen langs de zijlijn bij 
ons kantoor aan de Via Gladiola in 
Nijmegen.

Donateur in beeld:  

Lia

Duurzame Bouwberichten

Colofon

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php%3Fclub%3D8397%26cn%3Dnl%26ln%3Dnl

