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2021: wat een jaar!
Wie had gedacht dat de dreiging van corona zo lang zou duren? De 
pandemie heeft ons nog altijd in de greep. In maart 2020 was de eerste 
lockdown en inmiddels nadert Kerstmis 2021.  

Nog even en dan zal er op allerlei plekken op de wereld weer een oude 
traditie in ere hersteld worden. Kerstmis is immers een feest dat wereld-
wijd gevierd wordt, vaak los van elke vorm van geloof, als een soort 
herdenking van licht, hoop en liefde, door mensen uit de meest uiteenlo-
pende culturen, arm of rijk. Nog steeds worden ieder jaar in december de 
kerstspullen in allerlei maten en soorten tevoorschijn gehaald uit hun 
bergplaats: het jaarlijkse ritueel van het plaatsen van de kerstboom kan 
beginnen. En als kerstboom eenmaal staat, is het feitelijk al een beetje 
Kerstmis. Enerzijds roept het feest associaties van gezelligheid en 
intimiteit op, anderzijds gevoelens van onmacht. Maar vooral nu tijdens 
deze pandemie kan iedereen wel wat extra liefde, gezelligheid en 
geborgenheid in de kersttijd gebruiken. 

IBO heeft ook in dit tweede jaar veel last gehad van corona. Er konden 
veel minder projecten plaatsvinden dan anders. De focus is vooral op de 
locaties in Europa gericht. Er zijn afgelopen jaar eigenlijk voornamelijk 
jonge, individuele vrijwilligers naar projecten gegaan, geen groepen, en 
bovendien veel minder senioren. Heel begrijpelijk natuurlijk, omdat de

ontvangende partijen ook heel voorzichtig met hun kwetsbare groepen 
moeten zijn. Het is een bijzonder jaar geweest. 

Inmiddels is een overgroot deel van de Nederlanders gevaccineerd. Laten 
we hopen dat in 2022 corona verder teruggedrongen kan worden. Immers, 
2022 is weer een lustrumjaar voor IBO. Dan bestaan we 65 jaar: een 
memorabel lange tijd. Graag willen we dat op een bijzondere manier 
gaan herdenken in september met een klusdag en met veel deelnemers. 
Alles zal in het teken staan van vieren, ontmoeten en samen aan het werk. 
Houdt u daar vast rekening mee?

Graag willen wij blijven doorgaan om samen met lokale organisaties de 
leefomstandigheden van mensen, die het veel minder dan wij hebben, te 
verbeteren. Zeker in deze onzekere tijd, nu corona nog steeds een groot 
deel van ons leven beheerst. Het blijft nodig om menselijke solidariteit uit 
te dragen en internationale betrekkingen te verbete-
ren. Wij wensen iedereen, ondanks corona, fijne 
Kerstdagen toe en een goed begin van een nieuw jaar!

Leonie van de Ven
Voorzitter IBO-Nederland

In 2022 is IBO-Nederland jarig: 65 jaar al! Dat vieren we graag op een 
passende manier. En wat past er nu beter bij IBO dan samen klussen voor 
een goed doel?!

Daarom willen we een IBO-dag organiseren ten behoeve van een Neder-
landse organisatie die werkt voor mensen. Voor die dag willen we graag 
zoveel mogelijk vrijwilligers, donateurs en andere mensen die graag 
hun steentje bijdragen, uitnodigen; om het jubileum te vieren, elkaar te 
ontmoeten en samen de handen uit de mouwen te steken.

Op dit moment zijn we in gesprek met de Winckelsteegh in Nijmegen over 
mogelijke klussen en een feestelijke dag. Bij De Winckelsteegh wonen 
jongeren met ernstige meervoudige beperkingen. Bij het vorige IBO-
jubileum hebben we hier al eens een dag lang allerlei klussen opgeknapt 
met een grote groep vrijwilligers. Een verslagje van die dag staat op de 
website van IBO: www.ibo-nederland.org bij verhalen van vrijwilligers. 
De datum voor de viering van het 65-jarig bestaan hebben we alvast 
geprikt: 10 september 2022. 

In de volgende Bouwberichten en op de website van IBO volgt meer infor-
matie. Houd graag de datum alvast vrij en wees welkom!

Wat we hebben 
bereikt in 2021
Het afgelopen jaar heeft IBO, net als de rest van de wereld, nog veel 
last gehad van het coronavirus. Verschillende projecten konden niet 
doorgaan – zij waren nog onbereikbaar voor onze vrijwilligers of het was 
onmogelijk om het werk te organiseren binnen de geldende maatregelen. 
Gelukkig is het toch gelukt om een aantal projecten wél te organiseren!

In totaal heeft IBO 26 vrijwilligers uit Nederland kunnen inzetten op 
verschillende projecten in binnen- en buitenland. Zij hebben, samen met 
vrijwilligers uit het internationale IBO-netwerk, gewerkt voor dertien 
verschillende organisaties, die alle het doel hebben om levensomstan-
digheden van mensen te verbeteren. De projecten vonden plaats in Italië, 
België, Roemenië, Kroatië, Duitsland, Oostenrijk en Nederland.

IBO-vrijwilligers hebben zich bijvoorbeeld in Wenen ingezet voor het 
House of Hope, een organisatie die vluchtelingen in Oostenrijk onder-
steunt bij het leren van de taal en het leven in het nieuwe land. In de 
buurtmoestuin kunnen oorspronkelijke en nieuwe bewoners samenwer-
ken en zo elkaar leren kennen. Onze vrijwilligers hebben o.a. geholpen 
met het opknappen van de speeltuin  voor de kinderen, het aanleggen 
van irrigatie uit de aanwezige bron en het bouwen van afdakjes, zodat 
mensen ook bij wat slechter weer bij elkaar kunnen komen in de tuin. 

Het project in Duitsland was gericht op het opknappen en onderhouden 
van een zomerkampterrein. De organisatie CVJM Berlin organiseert 
elk jaar zomerkampen voor kinderen en jongeren uit het grootsteedse 
Berlijn, om ze een kans te geven kennis te maken met de natuur. IBO-
vrijwilligers hebben zich vóór en ná het kampseizoen ingezet om het 
terrein klaar te maken voor de kampen, één van de gebouwen volledig te 
renoveren, buitenmeubilair te maken en het kampterrein na afloop weer 
‘winterklaar’ te maken. 

De vrijwilligers die naar het project van stichting Timulazu in Roemenië 
zijn afgereisd, hebben allerlei noodzakelijke klussen opgeknapt en o.a. 
een skelterbaan aangelegd op het terrein. Daarmee wordt de camping 
aantrekkelijker voor gasten en mensen uit de buurt, waardoor de inkom-
sten voor het project verbeteren. Deze inkomsten zijn belangrijk om het 
integratietraject voor de Roemeense jongeren te kunnen waarmaken. 

Deze jongeren komen veelal uit kindertehuizen of zeer arme gezinnen. 
Zij hebben vaak weinig opleiding en geen idee hoe ze hun leven kunnen 
vormgeven. Deze jongeren zijn kwetsbaar en lopen het risico om in de 
criminaliteit of prostitutie te geraken. Timulazu zet zich voor hen in en 
biedt ze een plek om te wonen, werk op de camping en vooral: steun bij 
het vinden van hun weg in de Roemeense maatschappij. 

In Kroatië zorgden de IBO-vrijwilligers voor een paar mooie vakantiewe-
ken voor kinderen met meervoudige beperkingen. De kinderen wonen in 
een instelling van de organisatie Caritas, speciaal gericht op kinderen 
met – vaak meerdere – handicaps. Zij worden liefdevol verzorgd door 
vaste begeleiders en gaan gedurende het jaar naar school of andere 
dagbesteding. In de lange zomervakantie is er echter niet veel te doen. 
De vrijwilligers van IBO lossen dit al jaren op door een paar weken te 
komen logeren en allerlei leuke activiteiten te organiseren.

IBO (bijna) 65 jaar

Bestuursleden gezocht
IBO-Nederland is een vrijwilligersorganisatie die wordt bestuurd 
door… juist: vrijwilligers. Op dit moment bestaat het bestuur van de 
stichting uit 3 leden en we zouden hier graag 2 bestuursleden aan wil-
len toevoegen. 

Het bestuur van IBO-Nederland is (eind)verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van de stichting, zowel inhoudelijk als financieel. De 
taken worden binnen het bestuur verdeeld naar interesse, kennis en 
kunde van de beschikbare bestuursleden. Het bestuur komt 6 á 7 keer 
per jaar bij elkaar voor overleg, meestal op het IBO-kantoor in Nijme-
gen. 

Voor wie graag meer wil weten óf denkt: ik ben/ken dat nieuwe IBO-
bestuurslid - neem gerust contact op met IBO. Dat kan per telefoon op 
024-3226074 of per e-mail: info@ibo-nederland.org

26 vrijwilligers 

de oudste 69 jaarde jongste 15 jaar 77% was jonger dan 30 jaar

Voornamelijk jongeren

13 projecten: 7 landen:  Italië
  België 
  Roemenië
  Kroatië
  Duitsland
  Oostenrijk 
  Nederland

       10 klusprojecten
         2  sociale projecten
         1  combinatieproject 
       (klus & sociaal)

IBO in 2021



Dit blad in een uitgave van Stichting IBO-Nederland en wordt drie keer per jaar verstuurd 
aan belangstellenden en donateurs. Wilt u dit blad niet langer ontvangen? Laat dit weten 
via telefoon, brief of email. De Stichting is lid van de Internationale Bouworde (IBO) en 
heeft als doel vrijwilligers te koppelen aan lokale projecten voor mensen die hulp behoe-
ven, ongeacht hun nationaliteit, etniciteit of levensbeschouwing. Stg. IBO-Nederland is 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 41055227. Giften 
komen voor belastingaftrek in aanmerking. Ter zake van legaten is de stichting gerangschikt 
in de zin van art. 24, Successiewet 1956. De ontvangst van giften van €100,- of meer kan, 
indien gewenst, schriftelijk worden bevestigd.

Maak uw gift over naar:  NL27 INGB 0000 8607 00 t.n.v. Stg. Bouworde Nederland ISBN 1568-3028

cultural exchange

Colofon Stichting IBO-Nederland
St. Annastraat 174
6524 GT Nijmegen
tel.: 024-3226074
e-mail: info@ibo-nederland.org
website: www.ibo-nederland.org

Het bestuur wordt gevormd door:
Leonie van de Ven (voorzitter),
Lydia Verstraate en Paul Taris.	

In gesprek met 
IBO-donateur Wouter
Op een mooie herfstdag belde Wouter naar het IBO-kantoor. Hij is al en-
kele jaren donateur van IBO-Nederland en wilde graag wat meer weten 
over periodiek schenken. We belandden in een leuk gesprek over geven 
en ontvangen.

Hoe lang ken je IBO eigenlijk al?
In de jaren ‘90 ben ik met de Bouworde meegegaan naar Duitsland. Het 
bouwkamp was in voormalig Oost-Duitsland – de muur was in 1989 ge-
vallen. Dat was een hele ervaring! Ik kon mij niet voorstellen dat mensen 
in zulke armoede konden leven, terwijl het één land was geworden en 
zelfs ons buurland was. 
We bouwden aan een soort buurthuisgebouw. Mensen die thuis geen 
verwarming hadden – of geen geld om te stoken – konden daar overdag 
zijn in de wintermaanden. Het geld om dat gebouw te verwarmen, werd 
ingezameld in de kerken. Maar het gebouw moest wel eerst opgeknapt 
worden. Dat deden de mensen zelf – samen met vrijwilligers van de 
Bouworde. Wij hebben bijvoorbeeld heel veel ruiten ingezet, want die 
ontbraken vaak. Ik heb daar leren glaszetten: op maat snijden, voorzich-
tig breken, glaslatjes aanbrengen en stopverf, heel veel stopverf. 

Wat leuk, dan neem je ook nog iets concreets mee terug.
Ja en dat is precies wat ik zo goed vind aan de Bouworde. Ik denk dat 
ik destijds best wat heb kunnen doen voor de mensen daar, zonder mij 
hadden ze minder ramen gehad. Maar ik denk dat ik er net zoveel uit 
heb kunnen halen voor mezelf: ik heb iets heel handigs geleerd, maar 
ook gezien hoe andere mensen noodgedwongen leefden - en gezien dat 
ik zelf iets kan doen, ook al is het maar iets kleins, om te zorgen dat zij 
een iets beter leven zouden hebben. En ja, dat maakt ook weer dat ik me 
beter voelde over mezelf: ik had het gevoel dat ik iets goeds aan het doen 
was. Het is zo’n win-winsituatie. Oh ja, het was ook nog heel gezellig met 
de groep. Win-win-win eigenlijk. 

En nu draag je financieel bij aan IBO-Nederland.
Inderdaad. Dat leek me een goed idee. Daar begon ik niet meteen mee 
hoor. Destijds was ik een arme student, ik had niet echt geld over om weg 
te geven voor mijn gevoel. Maar na dat bouwkamp had ik wel beter in de 
gaten hoe goed wij hier in Nederland leefden; zelfs als arme studenten: 
elke dag eten, een warm huis, allemaal dingen die voorheen vanzelf-
sprekend waren, werden bijzonderder. En ik denk dat het belangrijk is 
dat je zo’n ervaring mag hebben als je jong bent – dat je echt iets kunt 
doen voor een ander en dat je daar zelf ook heel erg bij gebaat bent. Dat 
je dus kunt geven en daardoor tegelijk kunt ontvangen. Dus ja, ik geef 
geld nu ik dat kan betalen. Dat doe ik zo regelmatig dat het voor mij 
voordelig lijkt om dat vast te leggen. 

Dat kan inderdaad voordeliger uitpakken: als je een overeenkomst 
aangaat om minimaal 5 jaar een bepaald bedrag aan IBO-Nederland te 
schenken, is het hele bedrag aftrekbaar van de belasting. 
Precies! En dan ontvang ik weer iets terug voor wat ik geef. Naast natuur-
lijk dat goede gevoel dat ik iets doe voor een ander. 

Vindt u het leuk om ook eens met IBO van gedachten te wisselen 
over uw motivatie om IBO-Nederland financieel te steunen? Laat 
het ons weten, dan maken we een bel-afspraak met u.

In het zonnetje: onze donateurs!
De projecten van de Internationale Bouworde (IBO) kunnen alleen 
plaatsvinden dankzij de financiële bijdragen van al onze donateurs. 
Heel hartelijk dank voor uw steun!

Steunt u IBO nog niet en kunt u wel iets missen? Overweeg dan alstu-
blieft een gift aan IBO-Nederland. IBO zet uw giften in om de projecten 
mogelijk te maken – uw bijdrage helpt samen bouwen aan beter leven.

U kunt eenmalig geven of vaste donateur worden. IBO-Nederland is 
een kleine organisatie; wij hebben geen miljoenen nodig. We zijn blij 
met elke bijdrage, groot of klein. 

IBO-Nederland is een CBF-erkend goed doel en een ANBI. De CBF-er-
kenning geeft aan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een 
betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt 
en zich onafhankelijk laat controleren. De ANBI-status maakt dat giften 
(gedeeltelijk) aftrekbaar zijn van de belasting. 

Wilt u meer weten over geven aan IBO-Nederland? Neem gerust con-
tact op! Mail naar info@ibo-nederland.org, bel 024 - 322 6074 of kijk op 
onze website: www.ibo-nederland.org – Steun IBO.

Giften zijn van harte welkom op 
NL27 INGB 0000 8607 00 t.n.v. Stichting Bouworde Nederland.


